
 
 

“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante 

tekst, dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst 

soms niet vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen 

die niet acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een 

aanvulling is op het schriftelijke onderwijs.” 

 

 

Wat is het Evangelie? Het HELE Evangelie Begrijpen – Deel 5 
 

In deel 4 van deze studiereeks hebben we het onderwijs van Paulus over het Evangelie 

onderzocht, dat enkele interessante aspecten van het Evangelie bevat waar je misschien nog niet 

eerder aan hebt gedacht. In dit laatste deel van de serie “Wat is het Evangelie” zullen we 

onderzoeken hoe bekering in verband staat met het Evangelie van het Koninkrijk en het eeuwige 

Evangelie. 

 

Het Evangelie van het Koninkrijk 

 

Het evangelie dat is gepredikt door Johannes ("Johannes de Doper") wordt omschreven in 

Mattheüs: 

 

Mattheüs 3:1-2 

Mat 3: 1-2 : In die dagen trad Johannes de Doper op en hij predikte in de woestijn van 

Judea, en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. 

 

Mattheüs 3:7-12 

Toen hij velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen 

hen: Adderengebroed! Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn? 

Breng dan vruchten voort in overeenstemming met de bekering, en denk niet dat u bij uzelf 

kunt zeggen: Wij hebben Abraham als vader; want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen 

voor Abraham kinderen kan verwekken. De bijl ligt zelfs al aan de wortel van de bomen; 

elke boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur 

geworpen. 

 

Ik doop u wel met water tot bekering, maar Hij Die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben 

het niet waard Hem Zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en 

met vuur. Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe 

in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. 

 

De kern van de boodschap van Johannes is een roep om bekering. 

  



Waarom is dat? 

 

Wat heeft berouw te maken met het Evangelie? 

 

Als we teruggaan naar de Evangelie-boodschap die werd gepredikt in Deuteronomium 30 dan zien 

we de verbinding. 

 

Het Evangelie dat werd verkondigd door Mozes is het afleggen van valse aanbidding, waaronder 

afgoderij en verkeerd leven, en gehoorzaam zijn aan de geboden van de Heer. 

 

Dit is een erg goede definitie van "bekering". 

 

Dus, bekering is van gedachten veranderen en rechtsomkeert maken in de dingen die je verkeerd 

doet. 

 

Bekering betekent dat je "stopt met het doen van verkeerde dingen, en doet wat goed is." 

 

Bekering is altijd integraal onderdeel geweest van de Evangelie boodschap, elke keer dat het werd 

gepredikt. 

 

De evangelieboodschap van Christus bevat bekering: 

 

Mattheüs 4:17 

Van toen af begon Jezus (Jesjoea) te prediken en te zeggen: Bekeer u, want het Koninkrijk 

der hemelen is nabijgekomen. 

 

Mattheüs 4:23 

En Jezus (Jesjoea) trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het 

Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk. 

 

Markus vertelt het op deze manier: 

 

Markus 1:14-15 

En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus (Jesjoea) naar Galilea en predikte het 

Evangelie van het Koninkrijk van God, en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van 

God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie. 

 

Markus noemt deze boodschap van bekering "het Evangelie van God", maar Mattheüs noemt 

dezelfde boodschap, "het Evangelie van het Koninkrijk." 

 

Het gaat om hetzelfde Evangelie. 

 

Het Evangelie van God is het Evangelie van het Koninkrijk en het bevat een boodschap om je te 

bekeren van zonde. 

 

Wat bedoelde Jesjoea toen Hij zei, "de tijd is vervuld"? 

  



Dat is ook onderdeel van het Evangelie van het Koninkrijk. 

 

Houd in gedachten dat de vastgestelde tijden van Leviticus 23 het verhaal van het Evangelie 

vertellen in de vorm van een "schaduwbeeld". 

 

De vastgestelde tijden vertellen het volledige verhaal van de dood, begrafenis en opstanding van de 

Messias, Zijn zalving tot Hogepriester, en Zijn wederkomst op de wolken om de mensen die bij 

Hem horen bij Zich te roepen, de wereld te oordelen en Zijn regering te vestigen op aarde. 

 

Dit is het aspect van het "Evangelie" waarover Christus spreekt als Hij zegt dat "de tijd is vervuld" 

(Markus 1:15). 

 

Hij moest komen om die dingen te bewerken die door de vastgestelde tijden werden afgebeeld. 

 

Bekering is ook een integraal onderdeel van de Evangelie-boodschap van Petrus. 

 

Als hij op de dag van Sjavoe’ot (Pinksteren) preekt, dan zegt hij het volgende tegen de menigte: 

 

Handelingen 2:38-39 

En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Messias 

Jesjoea, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. 

Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de 

Heere, onze God, ertoe roepen zal. 

 

En in zijn rede bij de zuilengang van Salomo zei Petrus nadat hij iemand had genezen: 

 

Handelingen 3:18-19 

Maar God heeft op die manier vervuld wat Hij bij monde van al Zijn profeten aangekondigd 

had, namelijk dat de Christus lijden zou. Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden 

uitgewist worden, 

 

Bekering moet de eerste stap zijn die iemand neemt in zijn wandel met God. 

 

Paulus zegt dat God van ons hield en dat de Messias voor ons stierf “toen we nog zondaars waren” 

(Rom 5: 8). 

 

Dus hoewel Hij ons op enigerlei wijze WEL lijkt te accepteren, weigert Hij ons daar achter te laten. 

Gods liefde accepteert ons waar we zijn, maar Hij houdt te veel van ons om ons daar achter te laten. 

Bekering is de eerste stap om ons oude leven achter ons te laten en de Messias te volgen. 

 

Daarom moet iedereen die tot God komt om te worden gereinigd van zijn zonden, zich eerst bekeren 

van zijn zonde. 

 

Hij moet zijn instelling veranderen en alle zondigheid wegdoen. 

 

Als we de keuze maken om daarnaar te streven, JHWH te vertrouwen en Hem te geloven, dan gaan 

we Zijn eeuwige plan binnen waarbij de opstanding hoort, waardoor we onvergankelijk zullen zijn 

voor eeuwig … waardoor de zonde voor eeuwig bij ons wordt weggedaan. 

  



Je moet het Woord van God als waarheid geloven en ernaar willen leven … dat betekent dat je 

verlangt om de waarheid te doen. 

 

Bekering betekent jezelf afkeren van de zonde en je dan omkeren naar een juiste manier van leven. 

 

De doop volgt op de bekering omdat het symbool staat voor je reiniging van de zonde. 

 

Daarom volgt de doop altijd onmiddellijk op bekering. 

 

Dus Petrus roept op om "je te bekeren en te worden gedoopt." 

 

Het Evangelie van Paulus bevatte ook altijd bekering als eerste en onmisbare onderdeel. 

 

Als Paulus in Athene predikt, sluit hij als volgt af: 

 

Handelingen 17:30-31 

God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden van de onwetendheid, nu overal aan alle 

mensen dat zij zich moeten bekeren, en wel omdat Hij een dag vastgesteld heeft, waarop 

Hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een Man Die Hij daartoe aangesteld heeft. 

Daarvan heeft Hij aan allen het bewijs geleverd door Hem uit de doden te doen opstaan. 

 

Dit is het Evangelie van Paulus: Bekeer je omdat Christus Zijn werk heeft bekrachtigd door uit de 

dood op te staan. 

 

Voor Koning Agrippa legt Paulus zijn Evangelie opnieuw uit. 

 

Zijn boodschap aan zowel Joden als heidenen is dat ze zich allereerst moeten bekeren. 

 

Dat houdt in je afkeren van de zonde en je omkeren naar een rechtvaardig leven door het houden 

van de geboden: 

 

Handelingen 26:19-20 

Daarom, koning Agrippa, ben ik die hemelse verschijning niet ongehoorzaam geweest, maar 

heb ik eerst aan hen die in Damascus en in Jeruzalem en in heel het land van Judea woonden, 

en later aan de heidenen verkondigd dat zij tot inkeer moesten komen, zich tot God bekeren 

en werken doen die in overeenstemming zijn met de bekering. 

  

De werken die in overeenstemming zijn met bekering’ is ongetwijfeld een verwijzing naar 

gehoorzaamheid aan de geboden als onderdeel van het verbond. 

 

In zijn brief aan de Romeinen schrijft Paulus, net zoals hij altijd doet, over de eerste daad van 

bekering, de eerste stap in gemeenschap met God: 

 

Romeinen 2:4 

Of veracht u de rijkdom van Zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te 

weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt? 

  



De vriendelijkheid van God trekt ons naar Hem toe en overtuigt ons van de noodzaak tot bekering 

– afkeren van de zonde- om de goede werken van de geboden te doen. 

 

De Grote Opdracht 
 

De "Grote Opdracht," de laatste instructie van Christus aan Zijn discipelen, wordt vaak de eerste opdracht 

genoemd van de gelovigen. Het bevat dezelfde Evangelie-boodschap die we uit de hele Bijbel hebben laten 

zien. 

 

Mattheüs beschrijft de populairdere en meer bekende versie van deze laatste instructies: 

 

Mattheüs 28:18-20 

En Jezus (Jesjoea) kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: Mij is gegeven alle macht in 

hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de 

Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in 

acht te nemen. En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen. 

 

Het eerste gebod dat hier wordt genoemd en dat iedereen die een beetje Griekse grammatica kent 

je kan vertellen, is het maken van discipelen. 

 

Helaas wordt dit kleine puntje "het maken van discipelen" over het hoofd gezien in de meeste 

zogenaamde "evangelisatie" samenkomsten. 

 

Wat bedoelen we? 

 

De ervaring onder christenen leert telkens opnieuw dat het christendom een grote nadruk legt op 

"ervoor zorgen dat mensen gered worden ", maar dat er maar weinig tijd wordt besteed aan het 

maken van discipelen. 

 

Het lijkt er absoluut op dat onze Messias ons opdraagt om "discipelen te maken", niet om “mensen 

te redden"! 

 

Wat is er voor nodig om discipelen te maken? 

 

Dat wordt beantwoord in het vervolg van de "opdracht" die is gegeven aan de discipelen van 

Christus. 

 

Iemand wordt een discipel door eerst te worden "gedoopt" en daarna te worden "onderwezen" hoe 

hij Gods Wet moet gehoorzamen. 

 

Snap je het nog steeds niet? 

 

Laten we teruggaan naar de kern. 

 

Mensen die zich hebben bekeerd van hun zonden en ervoor kiezen om te wandelen in de 

voetstappen van Christus laten zich dopen. 

  



1 Johannes 2:5-6 

Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt 

geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn. Wie zegt in Hem te blijven, moet ook 

zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft. 

 

De doop, is de symbolische daad die aanduidt dat iemand zijn instelling heeft veranderd – dat 

iemand zijn levenswijze van het overtreden van Gods wegen achterlaat, en ervoor kiest om te 

wandelen in gehoorzaamheid aan de geboden. 

 

Johannes zegt dat ook: 

 

1 Johannes 2:3-4 

En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen. 

Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de 

waarheid niet. 

 

Als degene die een discipel wordt zijn keuze maakt, dan is de volgende stap dat hij alles gaat 

uitzoeken over de geboden waarvan hij de opdracht kreeg om die te gehoorzamen. 

 

In Mattheüs 28:19 zien we dat Messias Jesjoea (Jezus) zijn volgelingen de opdracht gaf om 

discipelen te maken door ze te leren om "alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen". 

 

Het is verbazingwekkend dat zoveel mensen dit “kleine” onderdeel van de opdracht over het hoofd 

zien. 

 

De Messias heeft ons opgedragen om "(1) te leren, en (2) alles in acht te nemen dat Ik u geboden 

heb." 

 

Dus laten we deze twee dingen uitgebreider bestuderen zodat we gaan doen wat de Messias ons 

opdroeg in de "Grote Opdracht." 

 

Ten eerste, een discipel moet worden onderwezen. 

 

Het lesmateriaal, en we denken dat iedereen het daar mee eens is, is de Bijbel. 

 

We moeten onderwijzen, want anders weet de volgeling niet wat hij precies moet gaan volgen. 

 

Ten tweede, moeten we de mensen leren om “te gehoorzamen en het te doen". 

 

Dat is de kern van "geloof". 

 

Trouw zijn aan Christus bewijst dat je gehoorzaam bent aan Hem. 

 

Johannes zegt het als volgt: 

  



1 Johannes 1:6 

Als wij zeggen dat wij gemeenschap met Hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, 

liegen wij en doen de waarheid niet. 

 

We worden opgedragen om “alles” in acht te nemen. 

 

Hij geeft ons niet de mogelijkheid om uit te kiezen welke regels we willen gehoorzamen. 

 

We krijgen de opdracht om “alles” in acht te nemen. 

 

Daar hoort dus ook de hele Torah bij, alles dat Mozes heeft geschreven, en vervolgens alles wat 

door Jesjoea in praktijk werd gebracht als ons voorbeeld. 

 

Alles in acht nemen wat Jesjoea heeft onderwezen betekent alles wat Jesjoea leerde en deed. 

 

Wat onderwees en deed Jesjoea? 

 

Hij onderwees en deed wat Mozes had geschreven als de Wet van God. 

 

"Zijn geboden" moeten we gehoorzamen. 

 

Maar wat zijn Zijn geboden? 

 

We gaan die vraag beantwoorden door uit te vinden welke geboden Messias Jesjoea heeft geboden. 

 

Akkoord? 

 

God is Een, en Jesjoea zei dat Hij alleen gebood en onderwees wat de Vader Hem had opgedragen. 

 

Johannes 14:10 

Gelooft u niet dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden die Ik tot u spreek, 

spreek Ik niet uit Mijzelf, maar de Vader, Die in Mij blijft, Die doet de werken. 

 

Johannes 12:49 

Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, Die Mij gezonden heeft, Hijzelf 

heeft Mij een gebod gegeven wat Ik zeggen en wat Ik spreken moet. 

 

We kunnen niet uitkiezen wat de Vader heeft onderwezen, het is allemaal opgeschreven. 

 

Jesjoea Zelf onderwees Zijn discipelen, 

 

Mattheüs 5:17-19 

Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen 

om die af te schaffen, maar te vervullen. Want, voorwaar, Ik zeg u: Totdat de hemel en de 

aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles 

geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, 

zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en 

onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. 

  



Jesjoea heeft Zijn discipelen duidelijk uitgelegd dat Hij niets heeft afgeschaft van de geboden die 

op de Sinaï waren opgeschreven. 

 

In feite legt Hij er de nadruk op dat het nodig is om deze geboden tot in detail te onderwijzen ... 

inclusief de "minste" van de geboden die op de Sinaï werden gegeven. 

 

Zij die uit onwetendheid anderen iets anders leren, zullen de “minsten” in Zijn Koninkrijk worden 

genoemd. Voor meer informatie hierover, bekijk dan onze studie “De minste, de grootste en de 

opstandige”. 

 

De Grote Opdracht is dan ook dat Messias Jesjoea Zijn volgelingen aanspoort om "discipelen te 

maken" voor Hem door ze te dopen als ze zich hebben bekeerd en ze gehoorzaamheid te leren aan 

alle geboden van de Heer. (Mattheüs 28:18-20) 

 

De ware discipel zal altijd verlangen om de Wet van God niet te overtreden en heeft het verlangen 

om heel de Wet van God te gehoorzamen, al de geboden die God heeft gegeven op de Sinaï. 

 

Het Eeuwige Evangelie 

 

De term "eeuwig evangelie" staat in het boek Openbaring: 

 

Openbaring 14:6-7 

En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, 

om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. 

En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel 

is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen 

gemaakt heeft. 

 

Het eeuwige Evangelie wordt hier uitgewerkt aan de hand van twee facetten: God vrezen en het 

aanbidden van de Schepper. 

 

Als we ervan uitgaan dat deze proclamatie van het Evangelie "eeuwig" is, dan is deze boodschap 

altijd verkondigd en zal die altijd verkondigd worden – ook in de tijd waarin wij leven. 

 

De boodschap om God te vrezen en de Schepper te aanbidden geldt ook voor de discipelen van 

Jesjoea, omdat die "eeuwig" is. 

 

Waaruit bestaat het onderwijs over "God vrezen"? 

 

We vinden het gebod om God te vrezen overal in de Torah terug. 

 

God vrezen betekent dat we respect hebben voor Zijn besluit om de goede dingen te doen voor zij 

die gehoorzaam zijn, maar ook de slechte dingen te doen die Hij heeft beloofd aan de 

ongehoorzamen. 

 

Vrees voor de Heer komt voort uit de kennis van Zijn wil en het begrijpen dat Hij zal doen wat Hij 

zegt. 
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Een menselijke vader wordt door zijn kinderen gevreesd als hij zijn regels en grenzen bepaalt, een 

straf bepaalt voor het overtreden van die grenzen en de straf uitvoert als de regels zijn overtreden. 

 

Hetzelfde geldt voor onze hemelse Vader. 

 

Vrees voor God betekent dat we ons gedrag aanpassen omdat we weten dat de keuzes die we maken 

in onze manier van leven daadwerkelijk gevolgen hebben. 

 

Dus als we in de Wet lezen over "God vrezen", dan gaat dat gepaard met instructies over 

gehoorzaamheid aan de regels: 

 

Leviticus 19:14 

U mag een dove niet vervloeken en vóór een blinde mag u geen struikelblok neerleggen, 

maar u moet uw God vrezen. Ik ben de HEERE (JHWH). 

 

Leviticus 19:32 

U moet opstaan voor iemand met grijze haren en eer bewijzen aan een oudere. Uw God 

moet u vrezen. Ik ben de HEERE (JHWH). 

 

Leviticus 25:17-18 

En niemand mag zijn naaste uitbuiten. Vrees echter uw God, want Ik ben de HEERE 

(JHWH), uw God. U moet Mijn verordeningen houden en Mijn bepalingen in acht nemen 

en ze houden. Dan zult u onbezorgd in het land wonen. 

 

Vrees voor God betekent dat je Zijn instructies gehoorzaamt omdat er zegen volgt op 

gehoorzaamheid, maar straf als je ongehoorzaam bent. 

 

Dit punt is de kern van het gedeelte dat we hebben behandeld over de beloofde zegeningen voor 

hen die de geboden van het Verbond gehoorzamen en vloeken voor hen die ongehoorzaam zijn aan 

de geboden: 

 

Deuteronomium 28:58,59 

Als u al de woorden van deze wet die in dit boek geschreven zijn, niet nauwlettend houdt, 

door deze heerlijke en ontzagwekkende Naam, de HEERE (JHWH), uw God, te vrezen, dan 

zal de HEERE (JHWH)uw plagen en de plagen van uw nageslacht uitzonderlijk maken; het 

zullen grote en aanhoudende plagen, en kwaadaardige en aanhoudende ziekten zijn. 

 

Hier wordt het weigeren om de Heer te vrezen gelijkgesteld aan het weigeren om gehoorzaam te 

zijn aan alle woorden van zijn instructie. 

 

Vrezen is gehoorzamen. 

 

Wat betekent het dan om "Hem te aanbidden Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen 

gemaakt heeft"? 

 

"Aanbidding" wordt gedefinieerd in de eerste vier van de Tien Geboden. 

  



Ons wordt geboden om geen andere goden te hebben, geen beeld of afgod te maken om die te 

aanbidden. 

 

Ons wordt geboden om Zijn naam, oftewel Zijn autoriteit, niet ijdel te gebruiken. 

 

En ons wordt geboden om de zevende dag apart te zetten voor Hem. 

 

Als we deze geboden uitvoeren, dan aanbidden we God in waarheid. 

 

Aanbidden betekent dat we ons klein maken. We kunnen immers de Allerhoogste niet groter maken, 

omdat Hij al de Allerhoogste is. Het enige dat we kunnen doen is onszelf kleiner maken, in nederige 

gehoorzaamheid aan Zijn autoriteit. 

 

De uitspraak "aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft” 

(Openbaring 14:6-7) heeft een bijzondere verbinding met het gebod over de Sjabbat. 

 

In Exodus 20:11 zien we dat het vierde gebod zegt dat we de zevende dag apart moeten zetten 

omdat de Heer de hemelen en de aarde en alles wat erin is, in zes dagen heeft gemaakt, en op de 

zevende dag rustte; daarom zegende de Heer de Sjabbat en heiligde die. 

 

Aanbidding van de Ene die de hemel en de aarde heeft gemaakt kan alleen goed worden gedaan als 

we de zevende dag apart zetten als een Sjabbat voor Hem, omdat het feit dat we dat doen ons elke 

keer weer herinnert dat Hij de Ene is die "de hemelen en de aarde en de zee heeft gemaakt " in zes 

dagen. 

 

Het "Eeuwige Evangelie" is duidelijk een oproep om gehoorzaam te zijn aan de eeuwige geboden 

van God. 

 

Op de dag nadat de mens werd geschapen, gaf God hem de zevende dag om apart te zetten als een 

dag van rust en te rusten met God. 

 

Deze instelling is voor eeuwig van kracht. 

 

De zevende dag zal altijd de dag zijn waarop God Zijn volk oproept om te stoppen met werken en 

om te rusten met Hem. 

 

Christus zal dat ook doen tijdens Zijn regering op aarde. 

 

En hedendaagse gelovigen MOETEN zich ook voegen naar dit gebod om te rusten op de zevende 

dag. 

 

Wil je daar meer over weten, bekijk dan onze studie “Hebreeën 4: In Zijn rust, nu of later” 

  



Conclusie 

 

Het Evangelie omvat de "dood, begrafenis en opstanding van Christus." Maar het is veel meer dan 

dat. 

De Schrift heeft altijd het Evangelie verkondigd. 

 

Het Evangelie is het goede nieuws dat God een verlossingswerk doet, dat Hij zondaars vrijkoopt 

om ze tot Hemzelf te brengen. 

 

Abraham verkondigde het Evangelie door te laten zien dat "de rechtvaardige zal leven door geloof." 

 

Abraham gehoorzaamde de instructies van Jahweh en was een voorbeeld van trouw voor iedereen 

die in zijn voetstappen wil volgen. 

 

En zelfs de heidenen zullen in een verbondsrelatie worden gebracht met de Messias door te 

wandelen zoals Abraham. 

 

De Wet van Mozes verkondigde het Evangelie door uit te leggen dat het Woord van de geboden 

dichtbij is, in je hart en in je mond. 
 

Het is niet moeilijk te bereiken of te volbrengen. Als iemand alle geboden die JHWH heeft geboden 

zal gehoorzamen, dan zal hij leven en vrede en zegen ontvangen. 

 

Maar zelfs de mensen die weigeren om te gehoorzamen en die daardoor verstrooid zullen worden 

over de aarde, zullen nakomelingen hebben die zich zullen bekeren en zullen terugkeren tot de Heer 

in gehoorzaamheid aan de instructies van de Schrift. 

 

Ook Mozes verkondigde het Evangelie in de vorm van een schaduw, door de vastgestelde tijden 

voor aanbidding in te stellen, die een beeld zijn van het verlossingswerk dat Christus uitvoert. 

 

Zijn dood en opstanding, zalving tot Hogepriester en Zijn terugkomst op de wolken om de beloften 

te vervullen, het oordeel over iedereen, en de vestiging van zijn rechtvaardige regering op aarde. 

 

Zowel Johannes de Doper als Jesjoea verkondigden een boodschap van bekering van zondige 

gewoonten, om in plaats daarvan gehoorzaam te worden aan de geschreven geboden van de Schrift, 

als manier om het leven te verkrijgen. 

 

Christus legde er de nadruk op dat Hij was gekomen om de geboden van de Wet uit te voeren en 

uit te leggen. 

 

Christus zei ook dat Hij was gekomen voor de verloren schapen van het Huis van Israël, waarmee 

Hij openbaarde wat het geheimenis was van het Evangelie door Zijn dood en opstanding, zoals 

wordt onderwezen door Paulus. 

 

De apostel Paulus verkondigde het Evangelie, waarbij hij de nadruk legde op de noodzaak van 

geloof en gehoorzaamheid onder de heidenen. 

  



Petrus en Johannes, legden er ook de nadruk op dat een juiste relatie met God wordt getoond door 

gehoorzaamheid aan de geboden. 

 

Dit is het eeuwige Evangelie - het Evangelie dat Mozes en alle Profeten onderwezen, het Evangelie 

dat Christus predikte, en precies hetzelfde Evangelie dat Paulus en de rest van de volgelingen van 

Jesjoea onderwezen- dat het verlossingswerk van de Messias heeft voorzien in eeuwigdurende 

vergeving en verzoening voor de zonden van iedereen die zich wil afkeren van die zonde (bekering) 

en een verlangen heeft om te wandelen in de rechtvaardige geboden van de Heer. 

 

Het is alleen door de genade van JHWH dat Hij een weg heeft vrijgemaakt voor de redding van de 

mensheid. De Evangelie-boodschap houdt in dat we gered worden door genade door ons geloof. 

 

Als broeders en zusters in de Messias, moedigen wij je aan om dit heel serieus te nemen, omdat 

deze dingen te maken hebben met onze ontzagwekkende God, JHWH, die onze volledige aandacht 

verdient, evenals ons oprechte verlangen om Zijn Woord en Zijn Wegen te begrijpen. 

 

Toets al onze woorden aan de Schrift. Neem nooit het woord van een mens als waarheid, maar toets 

het aan de enige gevestigde Waarheid, Gods Woord. 

 

Daarvoor zijn we allemaal zelf verantwoordelijk tot aan het einde van de wedloop. 

 

Betoon jezelf waardig en bestudeer de Schrift. Heb een antwoord voor elke vraag die je wordt 

gesteld. 

 

Wees een getuige. 

 

Strijd voor het geloof dat eens werd geschonken aan de heiligen. 

 

Zoek Zijn wegen en Zijn oude paden. 

 

Onderzoek je hart en zorg ervoor dat je verlangt naar de wegen van God en niet naar de wegen van 

de wereld, menselijke doctrines of voorvaderlijke tradities. 

 

Zoals Jesjoea al zei, kunnen we veel dingen doen in de naam van God, maar als we ze niet doen uit 

pure liefde en gehoorzaamheid aan Hem, dan dient het nergens toe. 

 

In feite kan ons hart nog steeds mijlenver van Hem verwijderd zijn, zodat Hij zal zeggen: "Ga weg 

van mij. Ik heb u nooit gekend, u werkers van wetteloosheid" (Mattheüs 7: 23). 

 

Het gaat om ons geloof in Jesjoea, maar als er geen bewijs van ons geloof is in ons leven, dat wordt 

getoond door een oprecht verlangen om Gods geboden te houden, vraag jezelf dan af waarom je 

niet vertrouwt op God wegen als de Waarheid en de manier van leven. 

 

We moeten onszelf vernederen en de Waarheid ontdekken op de plaats waar de Waarheid is 

opgeschreven. 

  



We kunnen niet doen alsof wij de Waarheid uitvinden, maar het alleen tot ons laten komen vanuit 

Zijn Woord. 

 

Je hebt nu het hele Evangelie bestudeerd zoals dat in de hele Bijbel is uitgewerkt. 

 

 

We hopen dat je van dit onderwijs hebt genoten. En vergeet niet om alles te onderzoeken. 

 

Sjalom, dat Jahweh u mag zegenen in uw wandel in het volledige Woord van God. 

 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website 

www.testeverything.net 

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 

TWITTER: www.twitter.com/119Ministries# (USA) 
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