
 
“Dit document is een script van onderwijs dat is bedoeld om via video te worden getoond. In de video worden relevante tekst, 

dia’s, media en afbeeldingen getoond om de presentatie te vergemakkelijken. Daarom is het mogelijk dat deze tekst soms niet 

vlot leest of dat bepaalde teksten eigenaardig klinken. Daarnaast kunnen er grammaticale fouten voorkomen die niet 

acceptabel zouden zijn in literair werk. We moedigen u aan om het video-onderwijs te bekijken omdat het een aanvulling is op 

het schriftelijke onderwijs.” 

 

 

Leven na de Dood Serie: Deel 7 – De Opstanding van de Onrechtvaardigen 
 
Tot dusver hebben we in de Leven na de Dood serie het volgende behandeld: 

 

• We zijn stof en werden levend gemaakt door de geest van JHWH. Vanwege de zonde zullen we 

bij de dood allemaal terugkeren tot stof. 

• Als we dood zijn hebben we geen bewustzijn, maar wachten we op een wederopstanding tot 

leven. 

• Gelovigen zullen worden opgewekt tot het eeuwige leven, en zullen 1000 jaar met Messias 

Jesjoea regeren op aarde terwijl de Torah naar de volken zal gaan. 

• Aan het einde van de 1000 jaar worden de hemel en aarde nieuw gemaakt en leven we niet in de 

hemel, maar voor eeuwig op aarde. 

• De ongelovigen zullen na de 1000-jarige regering ook worden opgewekt. Ze zullen worden 

opgewekt voor het oordeel. 

 

Dit deel van de Leven na de Dood Serie zal zich concentreren op deze laatste groep, de groep die 

deelneemt aan de opstanding tot oordeel. 

 

Waarom worden de ongelovigen ook uit de dood opgewekt? Gaan ongelovigen naar een plaats van 

eeuwige straf? Of worden ze vernietigd? 

 

We moeten eerst gaan vaststellen en begrijpen dat de ongelovigen ook worden opgewekt. 

 

Handelingen 24:14-15 

Maar dit erken ik voor u: dat ik volgens die Weg die zij sekte noemen, op die manier de God van 

de vaderen dien, en dat ik alles geloof wat er in de Wet en in de Profeten geschreven staat. Ik heb 

hoop op God – zij zelf verwachten het ook – dat er een opstanding van de doden zal zijn van 

zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. 

 

Waarom worden de ongelovigen opgewekt? Als de straf op de zonde de dood is, en ze al zijn gestorven, 

waarom worden ze dan weer opgewekt?  



Ongelovigen worden opgewekt omdat ze geoordeeld moeten worden. Het is onmogelijk om geoordeeld 

te worden als je na je dood alleen maar stof bent. Dus, ongelovigen worden opgewekt om terecht te staan 

volgens het op de Torah gebaseerde protocol van getuigen en een rechter. Ze hebben een eerlijk proces 

nodig voorafgaand aan hun oordeel, de eeuwige dood. Dat is wat de Torah vereist. 

 

Ongelovigen waren niet in een plaats van eeuwige bestraffing voorafgaand aan hun oordeel. Het moet 

duidelijk zijn, dat de Torah natuurlijk geen straf voorschrijft voordat je een eerlijk proces hebt gehad. 

JHWH overtreedt Zijn Torah niet, maar definieert Zijn eigen gerechtigheid door Zijn Torah (1 Johannes 

3: 4). JHWH zondigt niet. 

 

We lezen over dezelfde opstanding van ongelovigen in Daniël 12. Zoals we in deel drie van deze serie 

meer uitgebreid hebben behandeld, worden de ongelovigen opgewekt tot smaad. Ze zullen zich schamen 

voor het resultaat van hun oordeel. Wij, de opgewekte gelovigen, zullen hen altijd in eeuwige minachting 

houden. 

 

Daniël 12:2 

En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, 

anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. 

 

De smaad die wordt ervaren is tijdelijk, omdat de onrechtvaardigen worden vernietigd, en dus eindigt 

hun smaad bij de tweede dood. De minachting die we voor hen voelen, is eeuwig, omdat we eeuwig 

leven en beschermd zijn tegen de tweede dood. 

 

Als gevolg van dit oordeel over de opgewekte onrechtvaardigen, zullen ze in een eeuwig vuur worden 

geworpen. 

 

Mattheüs 18:8-9 

Als dan uw hand of uw voet u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u. Het is beter voor u 

kreupel of verminkt tot het leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige 

vuur geworpen te worden. Als uw oog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u. Het is beter 

voor u met één oog tot het leven in te gaan, dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te 

worden. 

 

Wat doet vuur? Vuur verteert en vernietigt. Dat is wat de praktijk ons leert. Het lichamelijke leert het 

geestelijke en het geestelijke leert het lichamelijke. 

 

Hoewel de onrechtvaardigen inderdaad worden opgewekt, is hun lichaam niet onsterfelijk. Ze worden in 

een eeuwig vuur geworpen, waarin ze worden verteerd en vernietigd. Ze zullen een tweede dood sterven, 

en deze dood zal voor altijd zijn, zonder dat er nog meer opstandingen zullen volgen. Hun eeuwige straf 

is een eeuwige staat van niet-bestaan. We zullen dit later wat nader toelichten. Voor nu is het belangrijk 

om te beseffen dat het dit vuur is dat eeuwig duurt, en niet de status van de opgestane ongelovigen. Dat is 

een belangrijk verschil. 

 

Onze beloning, als gelovigen, zal eeuwig leven zijn bij de opstanding van de rechtvaardigen. De 

opstanding van de onrechtvaardigen zal leiden tot de eeuwige straf van de eeuwige dood. Het is precies 

het tegenovergestelde van onze beloning van eeuwig leven. 

  



Mattheüs 25:41-46 

Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het 

eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want Ik ben hongerig geweest en u 

hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was 

een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in 

de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook die Hem antwoorden: Heere, wanneer 

hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de 

gevangenis, en hebben U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor 

zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan. En 

dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. 

 

Is de dood niet het oordeel dat in de Torah wordt vermeld voor het verwerpen van het Woord van God? 

Zal het oordeel uiteindelijk niet op de Torah worden gebaseerd? Definieert God Zichzelf niet als de 

rechtvaardige Rechter op basis van de Torah? Is de Torah niet de gevestigde fundering en het protocol 

voor een rechtvaardig oordeel? 

 

We moeten het er allemaal over eens zijn dat dit absoluut waar is. Dus wat moet er volgens de Torah 

gebeuren met degenen die het Woord van God verwerpen? 

 

Worden ze: 

 

• Gestraft met een voortdurende vreselijke marteling? 

• Ter dood veroordeeld? 

 

Antwoord: Ze worden ter dood veroordeeld. 

 

De onrechtvaardigen zullen worden opgewekt om bij hun straf tot de eeuwige dood te worden 

veroordeeld. De dood zal het gevolg zijn van vuur. We zullen wat later de mogelijke aard van dit vuur 

bespreken, maar we willen ons nu richten op hoe dit vuur in verband staat met het Nederlandse woord 

‘hel’. 

 

HEL 

 

Niet om verwarring te wekken, maar helaas zijn er drie Griekse grondwoorden in het Nieuwe Testament 

die vaak worden vertaald als "hel". 

 

Deze woorden zijn hades, tartaroo, en geenna. 

 

Helaas en begrijpelijkerwijs heeft dit geleid tot veel verwarring over het onderwerp. Laten we eens 

kijken naar het Bijbelse en contextuele gebruik van elk woord om deze drie Griekse woorden zo beter te 

definiëren. 

 

Hades verwijst in het Nieuwe Testament meestal naar het graf (Mattheüs 11:23; 16:18; Lukas 10:15; 

Handelingen 2:27, 31; 1 Korinthe 15:55; Openbaring 1:18). De Septuagint, de Griekse versie van het 

Oude Testament, geschreven rond de 2e of 3e eeuw voor Christus, gebruikt meestal het Griekse woord 

hades voor het Hebreeuwse woord sheol. 

 

Soms wordt het gebruikt als personificatie voor het graf (Openbaring 6:8; 20:13-14). Het wordt één keer 

gebruikt in de gelijkenis van Lazarus en de rijke man (Lukas 16:23). 

  



In sommige Nederlandse vertalingen van het Nieuwe Testament wordt het woord hades soms behouden 

in de getranslateerde vorm, in plaats van te worden vertaald met het woord hel. 

 

Laten we gaan kijken naar 2 Petrus 2:4, de enige keer dat er een variatie op het Griekse werkwoord 

tartaroo staat: 

 

2 Petrus 2:4 

Want als God de engelen die gezondigd hebben, niet gespaard heeft, maar hen in de hel (tartaroo) 

geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis om tot het oordeel bewaard te 

worden; 

 

Hier gebruikt Petrus hetzelfde woord dat we ook terugvinden in een Griekse mythe over het lot van de 

Titanen, een familie van gigantische goden die afstammen van Uranus (hemel). De beroemdste Titaan 

was Cronus, die de Titanen leidde in hun oorlog tegen Zeus en de Olympische goden. Nadat ze door Zeus 

waren verslagen, werden de Titanen gevangengezet in een deel van de onderwereld dat Tartarus wordt 

genoemd, en dat zich naar verluidt onder Hades zou bevinden. 

 

De apostel Petrus gebruikt tartarosas, een werkwoordsvorm van de eigennaam Tartarus, om het lot van 

enkele gevallen engelen uit te leggen. Hij stelt dat deze engelen vanwege hun zonden tartarosa's waren 

geweest, wat volgens Thayer letterlijk betekent "neergeworpen naar Tartarus". 

 

Tartarus wordt in de Bijbel ook wel "de afgrond" genoemd (Lukas 8:31; Openbaring 9:1, 2, 11; 11:7; 

17:8; 20:1, 3). Dit is de plaats waar enkele gevallen engelen in duisternis en geboeid worden 

vastgehouden, in afwachting van "het oordeel van de grote dag" (Judas 6). 

 

Laten we tot slot eens kijken naar geenna, het Griekse woord dat in het Nederlands meestal wordt 

vertaald als "hel". Dit is het Griekse woord dat het beste past bij de meeste vooropgezette ideeën over hoe 

de hel eruit ziet. 

 

Geenna wordt in de Bijbel vaak geassocieerd met "vuur" (Mattheüs 5:22; 18:9; Markus 9:43, 45, 47; 

Jakobus 3:6). 

 

De etymologie van geenna is uitermate belangrijk om de betekenis ervan te begrijpen. 

 

Geenna is een vertaling van het Hebreeuwse גי הנם (gey - "dal" en Hinnom - "klaaglied"). 

 

Gehenna (de Latijnse vorm van de naam) verwijst naar een werkelijke plaats: de vallei van Hinnom 

(Jozua 15:8; 18:16; Nehemia 11:30), ook wel het Dal van de zoon van Hinnom genoemd (Jozua 15:8; 

18:16; 2 Koningen 23:10; 2 Kronieken 28:3; 33:6; Jeremia 7:31-32; 19:2, 6; 32:35). 

 

Dit dal, ten zuiden van Jeruzalem, had een slechte reputatie. Het werd uiteindelijk de Israëlitische plaats 

van aanbidding voor Molech, een Ammonitische god. (Leviticus 18:21; 20:2-5; 1 Koningen 11:7; 2 

Koningen 23:10; Jeremia 32:35). Een centraal aandachtspunt van de Molech-aanbidding was 

mensenoffers; in het bijzonder het offeren van kinderen in vuur. Deze plaats stond ook bekend als "Tofet" 

(2 Koningen 23:10; Jesaja 30:33; Jeremia 7: 31-32; 19: 6, 11-14). Het Theologische Woordenboek van 

het Oude Testament (TWOT) zegt het volgende over Tofet: 

  



De naam "Tofet" verwees naar een plaats in het Dal van de zoon (n) van Hinnom (2 Koningen 

23:10; Jer 7:31 e.v.; Jer 19:6), waar kinderen werden verbrand als offer aan de heidense goden. 

Eigenlijk was het een 'hoogte' (Jer 7:32), een heiligdom in de open lucht, hoogstwaarschijnlijk 

gelegen op een punt buiten het zuidelijke uiteinde van Jeruzalem waar het Hinnom-dal samenkomt 

met de Kidron-vallei in de buurt van Akeldama, het "Bloedveld" (Handelingen 1:19) Jeremia's 

verwijzing naar het "dal met de dode lichamen en de as" (Jer 31:40) heeft misschien betrekking op 

de afschuwelijke praktijk van het offeren van kinderen in Tofet. 

 

De plek zelf was waarschijnlijk een diepe, brede kuil met daarin een vreugdevuur van brandend 

hout (Jes 30:33) waar deze ongelukkige kinderen in werden geworpen. Van de afgekorte naam 

"Dal van Hinnom" (zie vooral Joz 15:8; Joz 18:16), in het Hebreeuws ge-hinnom, was zo berucht 

dat het ook eenvoudigweg "het Dal" (Jer 2:23) werd genoemd, Gehenna. , in het Grieks geenna … 

 

Het offeren van kinderen door de oude Israëlieten, hoewel dit vermoedelijk zeldzaam was, kwam 

desalniettemin vaak genoeg voor dat er een absolute verbod werd opgesteld in de Mozaïsche 

wetten (Lev 18:21; Deut 18:10). Ondanks de strenge waarschuwingen van de Heer, verbrandden 

zowel Achaz (2 Kro 28:3) als Manasseh (2 Koningen 21:6) hun zoons als offers. Het is begrijpelijk 

dat Jeremia zich verzette tegen deze afschuwelijke praktijk van het offeren van kinderen bij Tofet in 

het Dal van Hinnom en voorspelde dat er een goddelijk oordeel zou volgen over degenen die 

betrokken waren bij deze daden (Jer 7:31-34; Jer 19:1-15). Zijn tijdgenoot, de goede koning Josia, 

verontreinigde Tofet, zodat niemand dit ritueel daar ooit meer zou kunnen uitvoeren (2 Koningen 

23:10). 

(blz. 979, deel II, Theological Wordbook of the Old Testament) 

 

Volgens een middeleeuwse bron (Kimchi) veranderden de Joden, na hun terugkeer uit de Babylonische 

ballingschap, het dal van Hinnom in de vuilnisbelt van de stad. Afval en al het andere dat als onrein werd 

beschouwd, inclusief de lichamen van dode dieren en geëxecuteerde criminelen, werden daar verbrand. 

Om die reden bleef er voortdurend een vuur branden in het dal van Hinnom. Hoewel het niet langer werd 

gebruikt voor de afgoden-aanbidding, maakte het afval en de scherpe rook dit tot een akelige plek. 

Hoewel dit idee juist zou kunnen zijn, is er geen oud bewijs om deze algemene bewering te bevestigen. 

 

W. D. Davies en D. C. Allison wijzen in hun uitstekende commentaar op Mattheüs op dit gebrek aan oud 

bewijs, maar verwerpen het idee van een vuilnisbelt niet helemaal. 

 

Waarom de plaats van marteling deze naam kreeg, de naam van het dal ten zuiden van Jeruzalem, 

gê-hinnōm (Joz 18:16 LXX: Γαιεννα), nu Wādier-rabābi, is onzeker. De algemene opvatting, 

namelijk dat in dit dal het afval van de stad werd verbrand, en dat de voortdurend opstijgende rook 

en de geur van corruptie de geest van vreselijke martelingen van de verdoemden opriep, krijgt 

geen steun uit de oudheid, hoewel het wel correct zou kunnen zijn. Misschien kreeg de 

verblijfplaats van de goddeloze doden zijn naam omdat daar kinderen waren geofferd in een vuur 

aan de god Molech (2 Kro 28:3; 33:6), of omdat Jeremia aanhaalt dat Josia de plek verontreinigde 

(2 Kon 23:10; Kro 21:6), en tegen de plaats tekeer ging (Jer 7:31-32; 19:2-9; 32:35), of omdat 

men geloofde dat dit de toegang was tot de verblijfplaats van de heidense chtonische goden in de 

onderwereld (vgl. b. 'Erub. 19a) (Mattheüs 1-7, 514-15). 

 

Hoe dan ook, het feit blijft staan dat Tofet in de oudheid het ‘dal van dode lichamen en as’ was, waar 

mensenoffers hebben plaatsgevonden. Het schetst een interessant beeld, niet als de plek waar geoordeelde 

ongelovigen voor onbepaalde tijd door vuur zullen worden gemarteld, maar waar ze volledig zullen 

worden verbrand en vernietigd. 

  



Interessant is ook dat de transliteratie geenna NERGENS voorkomt in de Griekse vertaling van het Oude 

Testament, de Septuagint. Waar deze plaats in de Hebreeuwse Geschriften wordt vermeld, wordt het in 

het Grieks vertaald met de uitdrukkingen "pharaggos Onom" en "napes Onnam". Dit geeft aan dat de 

term geenna op zijn vroegst ergens na 250 v. Chr. in de taal is ontstaan. 

 

Houd in gedachten dat Gehenna een specifieke plaats is die verband houdt met geenna. Laten we eens 

kijken naar al de teksten waar geenna in het Nieuwe Testament voorkomt. We beginnen met drie aan 

elkaar verwante passages in de Schrift die cruciaal zijn om te begrijpen wat de Joodse opvatting was van 

het begrip "hel": 

 

Mattheüs 5:29-30 

Als dan uw rechteroog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u weg, want het is beter voor u 

dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. En 

als uw rechterhand u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u weg, want het is beter voor u 

dat een van uw lichaamsdelen te gronde gaat en niet heel uw lichaam in de hel geworpen wordt. 

 

Mattheüs 18:8-9 

Als dan uw hand of uw voet u doet struikelen, hak hem af en werp hem van u. Het is beter voor u 

kreupel of verminkt tot het leven in te gaan, dan met twee handen of twee voeten in het eeuwige 

vuur geworpen te worden. Als uw oog u doet struikelen, ruk het uit en werp het van u. Het is beter 

voor u met één oog tot het leven in te gaan, dan met twee ogen in het helse vuur geworpen te 

worden. 

 

Markus 9:43-48 

En als uw hand u doet struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u verminkt het leven in te gaan 

dan met twee handen heen te gaan in de hel, in het onuitblusbare vuur, […] En als uw voet u doet 

struikelen, hak hem dan af; het is beter voor u kreupel het leven in te gaan dan met twee voeten 

geworpen te worden in de hel, in het onuitblusbare vuur, […] En als uw oog u doet struikelen, werp 

het dan uit; het is beter voor u met één oog het Koninkrijk van God in te gaan dan met twee ogen in 

het helse vuur geworpen te worden, waar hun worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust 

wordt. 

 

Het is belangrijk om op te merken dat Jesjoea, bij deze parallelle passages van Mattheüs 18 en Markus 9, 

de frase 'het leven binnengaan' gelijkstelt aan 'het Koninkrijk van God binnengaan'. Hij spreekt duidelijk 

over het eeuwige leven van de opstanding, dat onmiddellijk voorafgaat aan het duizendjarige Koninkrijk. 

 

In alle drie de passages gebruikt Jesjoea een overdreven uitdrukking om de ernst van de zonde duidelijk 

te maken. Hij was natuurlijk geen voorstander van het letterlijk verwijderen van lichaamsdelen; Hij 

benadrukte eerder de ernstige gevolgen van het uit gewoonte overtreden van Gods Wet. Wetteloosheid is 

de Bijbelse definitie van zonde (1 Johannes 3: 4). Volgens Jesjoea zal een wetteloos leven ertoe leiden dat 

we in het vuur van Gehenna worden geworpen. 

 

De versie in het Markus Evangelie, waarbij Jesjoea ons aanspoort om de zonde te vermijden (Markus 9: 

43-48) is het meest veelzeggende gebruik van het woord geenna, omdat het een detail toevoegt dat niet in 

de parallelle verslagen van Mattheüs voorkomt. Drie keer verbindt Jesjoea specifiek het concept van de  

straf in de "hel" met wormen die niet sterven en het vuur dat niet wordt uitgeblust. 

  



Deze uitspraken zijn een citaat uit Jesaja 66:24, het laatste vers van een oudtestamentische profetie over 

het komende Koninkrijk van God. Laten we de hele profetie onderzoeken om de context te bekijken 

waarbij Jesjoea de term Gehenna gebruikt: 

 

Jesaja 66:15-24 

Want zie, de HEERE (JHWH) zal komen in vuur, 

   en Zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind,  

om in grimmigheid Zijn toorn te laten gelden, 

   Zijn bestraffing in vlammen van vuur. 

Want met vuur en met Zijn zwaard zal de HEERE (JHWH) 

   een rechtszaak voeren met alle vlees. 

   Zij die door de HEERE (JHWH) dodelijk gewond zijn, zullen talrijk zijn. 

 

Zij die zich heiligen en reinigen in de tuinen achter één in hun midden, die varkensvlees eten, 

afschuwelijk gedierte en muizen, tezamen zullen zij weggevaagd worden, spreekt de HEERE. 

(JHWH) Ik ken hun werken en hun gedachten! 

 

De tijd komt dat Ik alle heidenvolken en talen bijeen zal brengen. En zij zullen komen en Mijn 

heerlijkheid zien. En Ik zal een teken op hen aanbrengen: Ik zal uit hen die aan het gericht 

ontkomen zijn, boden zenden naar de heidenvolken, Tarsis, Pul, Lud, de boogschutters, naar Tubal, 

Javan, de verafgelegen kustlanden, die geen tijding over Mij hebben gehoord en die Mijn 

heerlijkheid niet hebben gezien. Zij zullen Mijn heerlijkheid onder de heidenvolken verkondigen. 

En zij zullen al uw broeders uit alle heidenvolken brengen als graanoffer aan de HEERE (JHWH), 

op paarden en op wagens, met huifkarren, op muildieren en op snelle kamelen, naar Mijn heilige 

berg toe, naar Jeruzalem, zegt de HEERE (JHWH), zoals de Israëlieten het graanoffer in rein 

vaatwerk naar het huis van de HEERE (JHWH) brengen. 

 

Ook zal Ik enigen uit hen tot priesters en Levieten aanstellen, 

…zegt de HEERE (JHWH). 

 

Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde 

   die Ik ga maken, 

voor Mijn aangezicht zullen blijven staan, spreekt de HEERE (JHWH), 

   zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. 

En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan 

   en van Sabbat tot Sabbat 

alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, 

   zegt de HEERE (JHWH). 

 

En zij zullen de stad uitgaan en zien de dode lichamen van de mannen die tegen Mij in opstand zijn 

gekomen; want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden, en zij zullen voor 

alle vlees een afgrijzen zijn. 

 

Een sleutelprincipe bij het begrijpen van de Bijbel is dat het zichzelf mag uitleggen. Om nauwkeurig de 

betekenis van "hel" te begrijpen, moeten we Jesjoea's gebruik van het woord geenna beoordelen in de 

CONTEXT van de profetie van Jesaja. 

  



Deze profetie, de laatste in het boek Jesaja, beschrijft de wederkomst van Jesjoea. Daarin spreekt Jesaja 

over JHWH's toorn tegen degenen die zich tegen God verzetten en Zijn geboden blijven provoceren. Hij 

vertelt ons dat de Israëlieten, die over de hele wereld zijn verspreid, naar het Heilige Land zullen worden 

teruggevoerd door de naties waar ze wonen,. Jesaja profeteert dat van Sjabbat tot Sjabbat, en aan het 

begin van elke nieuwe maand, ALLE VLEES zich voor JHWH zal neerbuigen door de Messias Jesjoea. 

 

Eén van de factoren die een dergelijke aanbidding aanspoort, is de publiekelijke vertoning van de dode 

lichamen van de overtreders van de Wet – die de aanbidders in Jeruzalem kunnen zien. Zoals deze 

profetie duidelijk maakt, zal het dal van Hinnom, aan de zuidkant van Jeruzalem, opnieuw een vuilnisbelt 

worden waar onreine en verachte dingen worden neergeworpen. Het laatste vers van de profetie spreekt 

over de dode lichamen van de overtreders, die in Gehenna worden neergeworpen. Hun lijken zullen de 

voeding zijn van de wormen en worden verbrand door vuur. Het is dit detail met betrekking tot degenen 

die in het dal van Hinnom worden neergeworpen, dat Jesjoea benoemd in Zijn verklaring over de gevaren 

van de zonde (Markus 9:44, 46, 48). 

 

"Hun worm" is een verwijzing naar de vele wormen, die daar te vinden zijn terwijl ze zich tegoed doen 

aan de dode lichamen. Deze wormen "gaan niet dood" in de zin dat ze hun taak (helpen bij de ontbinding 

van de lijken) nooit "afmaken" of "voltooien". Het betekent NIET dat deze wormen onsterfelijk zijn, 

zoals sommigen dit misschien opmaken uit deze Nederlandse beeldspraak. Figuurlijk gesproken zal er 

"geen einde" zijn voor de wormen in Gehenna. 

 

De verwijzing naar het vuur dat niet uitgeblust wordt, betekent dat het vuur in het dal van Hinnom niet zal 

stoppen voordat het de taak heeft volbracht om al degenen die daar zijn neergeworpen, te verbranden en 

te vernietigen. Het zal een niet te stoppen ofwel onuitblusbaar vuur zijn. 

 

Mattheüs 3:12 

Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur 

verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. 

 

Het is een onuitblusbaar vuur dat het kaf volledig zal verteren en niets meer achterlaat. Het kaf in dit 

geval zijn ongelovigen ten tijde van het oordeel. Het kaf blijft niet voor altijd branden, het brandt op, 

volledig vernietigd, en zelfs het Griekse woord, dat hier wordt gebruikt, betekent "opbranden". 

 

Jesjoea's vermelding van Gehenna was een duidelijke waarschuwing dat iedereen die in het komende 

Koninkrijk van God wil leven, de zonde moet vermijden. Anders zouden ze onwaardig zijn aan deze 

beloning en in plaats daarvan het loon van hun zonde ontvangen, namelijk de dood (Romeinen 6:23). 

 

In Mattheüs 7 sprak Jesjoea over degenen die, op het moment van hun oordeel, verwachten dat ze 

beloond zouden worden met een "eeuwig leven" in het Koninkrijk van God vanwege hun vermeende 

dienst aan Hem: 

 

Mattheüs 7:21-23 

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie 

doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, 

Here, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam boze geesten uitgedreven en in uw 

naam vele krachten gedaan? En dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg 

van Mij, gij werkers der wetteloosheid. 

  



Deze verklaring van Jesjoea is een waarschuwing voor iedereen die het duizendjarige Koninkrijk van God 

wil binnengaan. Het is niet genoeg om over het geloof te spreken; je moet het ook uitleven. 

 

Zoals de Schrift duidelijk aangeeft, zijn het NIET de hoorders van de Wet die in de ogen van God 

gerechtvaardigd zullen worden, maar de daders van de Wet (Lukas 8:21; Romeinen 2:13; Jakobus 1: 22-

25). Iedereen die het Woord van God verwerpt, zal zichzelf terugvinden in Gehenna. 

 

Er is nog een profetie in het boek Jesaja, die spreekt over de wederkomst van Jesjoea en de rol die het dal 

van Hinnom daarbij zal spelen: 

 

Jesaja 30:25-33 (NBG) 

En op elke hoge berg en op elke verheven heuvel zullen beken, waterstromen, zijn ten dage van de 

grote slachting, wanneer de torens zullen vallen. Dan zal het licht der blanke maan zijn als het licht 

van de gloeiende zon en het licht van de gloeiende zon zevenvoudig als het licht van zeven dagen – 

op de dag, waarop de Here (JHWH) de breuk van Zijn volk verbindt en de toegebrachte wonde 

geneest. 

 

Zie, de Naam des Heren (JHWH) komt van verre,- 

   Zijn toorn brandt en een zware rook stijgt op, 

Zijn lippen zijn vol gramschap, 

   Zijn tong is als verterend vuur. 

Zijn adem is als een overstromende beek, 

   die tot de hals reikt -, 

om volken te schudden in de zeef van verderf, 

   terwijl een bit dat doet dwalen, tussen de kaken van de natiën ligt. 

 

Bij u zullen liederen klinken als in de nacht, waarin men zich wijdt voor een feest, en zal er 

vreugde des harten zijn als van iemand die voortschrijdt bij de fluit om te komen op de berg des 

Heren (JHWH), tot de Rots van Israël. Dan zal de Here (JHWH) Zijn machtige stem doen horen en 

zal Hij doen zien het neerkomen van zijn arm in grimmige toorn: een verterende vuurvlam, 

overstroming, stortbui en hagelstenen. Want Assur zal voor de stem des Heren (JHWH) schrikken, 

wanneer Hij met de roede slaat, en elke slag van de dreigende stok, die de Here (JHWH) daarop zal 

doen neerkomen, zal worden toegebracht bij tamboerijnen- en citerspel, en met strijdbaar geheven 

arm zal Hij hen bestrijden. Want reeds lang is een brandstapel bereid; ook die is voor de 

koning gereed gemaakt; Hij heeft de vuurhaard daarvan diep en wijd gemaakt, er is vuur en 

hout in overvloed; de adem des Heren (JHWH) steekt hem in brand als een stroom van 

zwavel. 

 

De "Naam van de HEERE (JHWH)" wordt hier gebruikt als titel voor Messias Jesjoea, aangezien JHWH 

letterlijk deel uitmaakt van Zijn Naam (Jesaja 60: 9; Jeremia 3:17; etc.). We zien opnieuw dat de Schrift 

spreekt over een grote slachting van Gods vijanden die zal plaatsvinden bij de wederkomst van Jesjoea. 

Tegelijkertijd zal er verlossing komen over geheel Israël. 

 

Het laatste vers van de profetie vertelt ons dat Tofet (d.w.z. Gehenna) gereed is gemaakt voor "de 

Koning" (Mattheüs 25:41) en dat de "adem van JHWH" het in brand zal steken. 

 

Parallelle teksten laten zien dat deze "koning" de komende Antichrist is. Hij zal worden gedood door "de 

adem van de mond van de Heere" (2 Thessalonicenzen 2: 8) in de "poel van vuur" (Openbaring 19:20). 

De "poel van vuur" die in Openbaring wordt genoemd, lijkt een verwijzing te zijn naar de vuren die 

tijdens het Millennium buiten de stad Jeruzalem in het dal van Hinnom zullen branden (en ook buiten het 

nieuwe Jeruzalem na het einde van het Millennium). 

  



De volgende twee opsommingen van geenna die we in het N.T. zullen onderzoeken, worden vaak 

gebruikt om te 'bewijzen' dat Gehenna een plek is van eeuwige marteling: 

 

Mattheüs 10:28 

En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees 

veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten in de hel. 

 

Lukas 12:4-5 

En Ik zeg u, Mijn vrienden: Wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en daarna niets 

meer kunnen doen. Maar Ik zal u laten zien voor Wie u bevreesd moet zijn: Wees bevreesd voor 

Hem Die, nadat Hij gedood heeft, ook macht heeft in de hel te werpen. Ja, Ik zeg u, wees bevreesd 

voor Hem! 

 

In de Bijbel is de "ziel" de combinatie van het fysieke lichaam en de geest die van Jahweh komt. De ziel 

is de hele persoon; hun vlees, karakter, persoonlijkheid, gezindheid, natuur, enz. Zoals we aan het begin 

van deze serie hebben onthuld, vertelt de Schrift ons duidelijk dat de mens geen ziel HEEFT; de mens IS 

een ziel: 

 

Genesis 2:7 

toen vormde de HEERE (JHWH) God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de 

levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen (ziel/nefesh). 

 

Wat Jesjoea duidelijk wil maken, in Mattheüs 10:28 en Lukas 12:4-5, is gemakkelijk te begrijpen als je 

het verschil gaat zien tussen het lichaam en de ziel. De Messias waarschuwden zijn toehoorders om 

bevreesd te zijn voor Degene die niet alleen het fysieke lichaam kon doden, maar ook de ziel kon 

vernietigen. 

 

Mattheüs 10:28 

En wees niet bevreesd voor hen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden, maar wees 

veeleer bevreesd voor Hem Die zowel ziel als lichaam te gronde kan richten (apolummi) in de 

hel. 

 

Interessant is dat het Griekse werkwoord voor "vernietigen" (apolummi) vaak de betekent heeft van 

"ophouden te bestaan". Het wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar het lichamelijke sterven. 

 

Herodes wilde de baby Jesjoea “vernietigen” (Mattheüs 2:13). En als het gaat over eeuwig leven of dood, 

zoals in Mattheüs 7:13, is vernietiging (apoleia) het tegenovergestelde van leven. 

 

Op basis van de betekenis van het woord dat hier wordt gebruikt, kan dus worden aangevoerd dat de 

goddelozen zullen omkomen of vernietigd zullen worden in Gehenna, en niet zullen voortleven in een 

eeuwige pijniging. Dit komt ook overeen met de historische achtergrond van Gehenna of Tofet en 

ondersteunt het figuurlijk gebruik ervan. 

 

Newman Greek Dictionary 

ἀόλλυμι (ὄλλυμι = vernietigen, ὄλεθρος) fut. ἀπολέσω en  ἀπολῶ; aor. ἀπώλεσα, subj. 3 sg. ἀπώλεσαῃ, inf. 

ἀπολέσαι; pf. ptc. ἀπολωλώς; fut. midd. ἀπολοῦμαι; aor. midd. ἀπωλόμην. vernietigen; doden; verliezen; 

midd. Verloren zijn, vergaan, geruïneerd worden; sterven; doodgaan (He 1.11); pf. ptc. Verloren 

  



Mounce Greek Dictionary 

K G660 | S G622 ἀπόλλυμι apollymi 90x 

Volkomen vernietigen, ombrengen; doden, Mat. 2:13; tot niets terugbrengen, ongeldig maken, 1 

Kor. 1:19; verliezen, ontnemen van, Mat. 10:42; doen omkomen, vergaan, Mat. 9:17; omkomen, 

sterven, Mat. 26:52; verloren, afdwalen, Mat. 10:6 → vernietigen; verliezen; vergaan. 

 

God kan (en zal) de rechtvaardigen doen opstaan, zodat ze in het Messiaanse Koninkrijk kunnen leven. 

Daarom hebben de rechtvaardigen geen reden om bang te zijn voor de dood; ze hebben de zekere belofte 

van God dat ze weer worden opgewekt ten leven. 

 

Maar niet voor de goddelozen. Jesjoea waarschuwde de wettelozen dat ongehoorzaamheid betekent dat je 

niet in aanmerking komt om in het komende Messiaanse tijdperk te leven. In plaats daarvan zouden ze op 

dat moment het lot ondergaan van degenen die tegen God in opstand zijn gekomen (Jesaja 66:24). Ze 

zouden tijdens het Millennium ter dood worden gebracht en mogen niet leven tijdens die wonderbaarlijke 

periode van vrede en gerechtigheid. Hun lichamen worden in Gehenna geworpen als getuigenis van 

iedereen die de straf voor ongehoorzaamheid ontvangt. 

 

Laten we nu naar een andere plaats kijken waar geenna voorkomt in het Nieuwe Testament: 

 

Mattheüs 5:21-22 

U hebt gehoord dat tegen het voorgeslacht gezegd is: U zult niet doden; en: Wie doodt, zal door de 

rechtbank schuldig bevonden worden. Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, 

zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka! zal 

schuldig bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden 

worden tot het helse vuur. 

 

In dit gedeelte van de Schrift verduidelijkt Jesjoea de Wet (Jesaja 42:21) en toont Hij ons de ware 

geestelijke bedoeling van het gebod op moord (Exodus 20:13; Deuteronomium 5:17). Hij stelt dat iemand 

die een broeder omlaag haalt en zonder reden boos op hem is, de geest van de Wet heeft overtreden en het 

gevaar loopt om te worden gestraft voor moord door te worden geëxecuteerd (Exodus 21:12; Leviticus 

24:17) waarbij hun lichaam in het vuur wordt geworpen dat in het dal van Hinnom brandt. Bijgevolg 

zouden ze hun kans op het "eeuwig leven" verliezen tijdens het Messiaanse tijdperk. 

 

In Zijn scherpe bestraffing van de hypocriete Farizeeën benoemde Jesjoea tot tweemaal toe Gehenna: 

 

Mattheüs 23:15 

Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u reist zee en land af om één proseliet te 

maken, en als hij het geworden is, maakt u hem een kind van de hel, dubbel zo erg als u. 

 

Mattheüs 23:33 

Slangen, adderengebroed, hoe zou u aan de veroordeling tot de hel ontkomen? 

 

De Farizeeën dachten dat hun ijverige studie van de Tenach hen een plaats zou verzekeren in het 

komende Koninkrijk van God (Johannes 5:39). Daarom moet de bewering van Jesjoea, dat ze in plaats 

daarvan verdienden om in Gehenna geworpen te worden, hen geschokt en verontwaardigd hebben. 

 

Bij de laatste vermelding van geenna in het Nieuwe Testament, spreekt Jakobus tegen de "twaalf 

stammen in de verstrooiing" (Jakobus 1:1), over de moeite die ze hadden om hun tong te beheersen: 

  



Jakobus 3:6 

Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze 

lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam, en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam, en ze 

wordt zelf door de hel in vlam gezet.  

 

We hebben nu alle aanhalingen van geenna in het Nieuwe Testament onderzocht. Overal wordt het 

beschreven als een eeuwige bestraffing, het lichamelijk sterven en het verbranden in Gehenna, wat exact 

het TEGENOVERGESTELDE is van het genieten van het eeuwige leven op aarde. Overgeleverd worden 

aan Gehenna betekent in de praktijk de eeuwige dood in plaats van het eeuwige leven. Uit de originele 

tekst en de context is het onmogelijk om tot een andere conclusie te komen. Als gelovigen wordt ons deze 

"tweede dood" bespaard. 

 

Openbaring 20:6 

Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen 

macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen 

regeren, duizend jaar lang. 

 

Laten we nu eens kijken naar een paar verwante passages, die spreken over beloning en straf in het 

komende tijdperk. We beginnen door opnieuw de opmerkingen van Jesjoea te bekijken over het oordeel 

dat Hij brengen zal wanneer Hij komt om over de wereld te regeren vanuit Jeruzalem: 

 

Mattheüs 25:31-46 

Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, 

dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid. En vóór Hem zullen al de volken 

bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken 

scheidt. En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand. 

Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn 

Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want Ik 

had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was 

een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek 

geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen. Dan zullen de 

rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten 

gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en 

gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed? Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de 

gevangenis en zijn bij U gekomen? En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor 

zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan. 

Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: 

 

Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. 

Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt 

Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en 

u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook die 

Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling 

of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden: 

Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook 

niet voor Mij gedaan. En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het 

eeuwige leven. 

  



Deze passage zegt iets heel anders dan wat de meeste mensen begrijpen. Merk allereerst op dat "al de 

volken" voor koning Messias bijeen worden gebracht terwijl Hij op Zijn troon zit (vs. 32). Vervolgens 

verdeelt Hij de mensen van deze volken in twee groepen: de schapen aan de rechterkant, de bokken aan 

de linkerkant. Wat zijn de criteria voor deze indeling? De eerdere aangehaalde behandeling van de 

broeders van Jesjoea (verzen 40 en 45). Jesjoea spreekt hier als de "Zoon des mensen". Op basis van de 

context van deze passage, is iedereen die voor Hem staat Zijn broeder; met andere woorden, de gehele 

mensheid. 

 

Als de hele mensheid voor Jesjoea staat, dan moeten alle opstandingen hebben plaatsgevonden, inclusief 

de opstanding van de onrechtvaardigen ofwel de ongelovigen. De wederopstanding van de 

onrechtvaardigen vindt plaats NA de duizendjarige regering. 

 

Openbaring 20:5 

Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde 

gekomen waren. 

 

De opstanding van de onrechtvaardigen vindt dus plaats vlak voor het einde van de 7e dag of het 7.000e 

jaar. Het is ook in deze tijd dat het nieuwe Jeruzalem lijkt te arriveren (Openbaring 21: 9-22:5). 

 

Dit schetst een interessant beeld, aangezien het lijkt alsof we het Nieuwe Jeruzalem binnengaan als de 

Bruid van de Messias. 

 

Alle anderen, dat wil zeggen de onrechtvaardigen of ongelovigen die werden opgewekt, blijven buiten de 

deur en zijn niet in staat om het Nieuwe Jeruzalem binnen te gaan. Er zal geween en tandengeknars zijn, 

omdat ze weten dat hun vernietiging na hun oordeel op handen is. 

 

Hemel en aarde worden vernietigd door vuur. 

 

2 Petrus 3:11-13 

Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in 

godsvrucht; u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de 

hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen 

wegsmelten. Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe 

aarde, waar gerechtigheid woont. 
 

Het is interessant dat deze beschrijving, in 2 Petrus, over de vernietiging van hemel en aarde, vooraf 

wordt gegaan door een parallel met de ark van Noach. 

 

Toen de acht mensen de ark van Noach binnengingen, hebben ze zeven dagen gewacht voordat het begon 

te regenen en de aarde werd vernietigd. Hierbij werd de aarde vernietigd door water, een zuivering van 

water. 

 

Aan het eind zal de aarde worden vernietigd door vuur, na 7.000 jaar ofwel 7 dagen wachten. Aan het 

einde van de 7e dag zal het vuur uitgaan om alles te vernietigen, net zoals in de hel, ofwel het Griekse 

woord geenna, wat we grondig hebben onderzocht. Het lijkt erop dat wij dan in het nieuwe Jeruzalem 

zullen zijn, wat een soort van ark van Noach is, die op de 8e dag vertrekt. 

 

De 8e dag is van profetische betekenis. Om te beginnen waren er 8 personen in de Ark van Noach, en het 

zijn 8 personen die de vernietiging van de aarde hebben overleefd. Zo zullen ook wij, als opgestane 

gelovigen, de 8e dag overleven, wat beeldspraak is voor de komende eeuwigheid. 

  



Zoals velen weten, lezen we in Leviticus 23 dat we op Soekot, ofwel het Loofhuttenfeest, precies zeven 

dagen in een tijdelijke woning moeten verblijven. Maar dan volgt nog die mysterieuze achtste dag, die 

traditioneel vaak de Laatste Grote Dag wordt genoemd. (Zie onze studie "De Moadiem Serie: Soekot" als 

je daar meer over wilt weten). 

 

Wanneer de aarde wordt vernietigd, zal het de vernietiging zijn van onze tijdelijke verblijfplaats, waar we 

7.000 jaar hebben gewoond, ofwel 7 dagen. Maar de achtste dag is de Laatste Grote Dag. Het is de dag 

van de eeuwigheid. 

 

Het zal ook de tijd zijn waarin alle chaos en zonde is vernietigd. Hemel en aarde zullen nieuw zijn 

gemaakt. 

 

Openbaring 21:1-6 

En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde 

waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het 

nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man 

sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de 

mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun 

God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook 

geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn 

voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen 

mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En Hij zei tegen mij: Het is 

geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te 

drinken geven uit de bron van het water des levens. 

 

Dat zal onze nieuwe permanente woonplaats zijn… onze erfenis… niet langer een tijdelijke verblijfplaats, 

maar een permanente woning waar God Zelf bij ons woont. Vanuit het begin wordt het einde verkondigd. 

Alles is hersteld. 

 

Openbaring 21:7 

Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. 

 

Maar al het andere zal vernietigd worden. 

 

Openbaring 21:8 

Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, 

tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel 

brandt. Dit is de tweede dood. 

 

Omdat alle onrechtvaardigen vernietigd zullen worden, zijn de enigen die op de achtste dag overgebleven 

zijn, de personen die zijn opgewekt tot het eeuwige leven, en bij wie het stenen hart volledig vervangen 

werd door een hart voor JHWH, een hart dat de Torah volgt, en tot in eeuwigheid JHWH verheerlijkt. 

 

Dat is waar de besnijdenis op de achtste dag voor staat. Het staat voor een besnijdenis van het hart... het 

wegsnijden van het stenen hart en vervangen door JHWH’s hart van vlees (Ezechiël 36: 26-27). 

 

Het eindresultaat voor de gelovigen is een opstanding tot eeuwig leven, en alles nieuw is gemaakt. 

  



Het eindresultaat voor de ongelovigen is de opstanding voor het oordeel, dat naar de tweede dood leidt, 

waar ze opnieuw letterlijk zullen sterven en voor altijd ophouden te bestaan. Ze zullen worden vernietigd 

zoals de hemel en de aarde worden vernietigd, door het eeuwige vuur van JHWH. Het vuur is 

waarschijnlijk het Woord van God dat uit JHWH voortkomt, een schitterend vurig licht, dat alles zal 

vernietigen wat verdorven is. 

 

Jeremia 23:29 

Is niet Mijn woord zó, als het vuur, spreekt de HEERE (JHWH), of als een hamer die een rots 

verplettert? 

 

2 Petrus 3:7 

Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en 

worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze 

mensen. 

 

De dag des oordeels zal alles te boven gaan wat we kunnen bevatten. Eén groep zal worden vernietigd, 

omdat ze geen interesse hebben getoond in te leven voor hun gecreëerde doel, namelijk het verheerlijken 

van JHWH. De andere groep zal eeuwig en vreugdevol JHWH verheerlijken in alles wat ze zeggen en 

doen. 

 

 

NOG EEN PAAR LAATSTE MOEILIJK PASSAGES 

 

Openbaring 14:9-11 

En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld 

aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van 

de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en 

gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de 

rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, 

hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. 

 

Veel mensen gaan er automatisch van uit dat deze passage spreekt over mensen die voor altijd en eeuwig 

lijden in de hel. Er zijn geen heilige engelen in een letterlijke hel. Er is geen Jesjoea in een letterlijke hel. 

Er is geen "dag en nacht" in een letterlijke hel ... 

 

Verwachten we echt dat Jesjoea bij met heilige engelen in de hel zal verblijven om de ongelovigen voor 

eeuwig te pijnigen? 

 

Dit vers gaat duidelijk over een toekomstige gebeurtenis die op de aarde zal plaatsvinden, wanneer Gods 

toorn wordt uitgestort over iedereen die het beest aanbidt. Vandaar "dag en nacht geen rust". De periode 

van Gods toorn zal waarschijnlijk een aantal dagen kunnen duren. 

 

Mensen blijven vaak hangen bij "En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid". 

 

Bij de vreselijk ingrijpende vernietigingen wordt de opstijgende rook vaak genoemd als voortdurende 

herinnering aan wat er net is gebeurd. 

 

De tekst zegt niet dat de pijniging voor eeuwig zal duren. Lees het heel aandachtig door. Er staat heel 

duidelijk dat "de rook" voor eeuwig zal opstijgen. De rook die voor eeuwig opstijgt is heel wat anders dan 

de pijniging die voor eeuwig voortduurt. 

  



Johannes gebruikt de Bijbelse uitdrukking “de rook stijgt op” om te beschrijven hoe de mensen zich een 

belangrijke gebeurtenis herinnerden. Tegenwoordig kunnen we dankzij onze technologie met foto's en 

video’s grote gebeurtenissen in onze herinnering bewaren, maar vroeger werden de vijanden van God 

vernietigd en was het voorbij. Er was toen geen video om iets steeds opnieuw te bekijken. De 

voortdurende rook was voor hen de enige manier om zich de grote gebeurtenis te herinneren. Het was het 

bewijs of de herinnering dat het was gebeurd, en op dezelfde manier werd dit een Hebreeuws idioom. 

 

Bekijk eens hoe Johannes spreekt over de vernietiging van Babylon. 

 

Openbaring 19:3 

En zij zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. 

 

Betekent dit dat Babylon op Aarde voor eeuwig gepijnigd zal worden? Nee. De vernietiging is een 

eenmalige gebeurtenis. De rook zal niet letterlijk voor eeuwig omhoog gaan. Het is een gebruikelijk 

Hebreeuws idioom om aan te geven hoe deze gebeurtenis voor altijd zal worden herinnerd. We stellen 

dus voor dat we consistent moeten zijn bij onze manier van interpreteren. 

 

Op een zekere dag zal Babylon worden vernietigd en zelfs in de hemel zullen we nooit vergeten hoe God 

die stad verwoestte. Dat wordt bedoeld met de eeuwig opstijgende rook. Hetzelfde gebeurde met Sodom 

en Gomorra, 

 

Genesis 19:28 

Hij keek uit over Sodom en Gomorra en over heel het gebied van de vlakte. En zie, hij zag dat er 

rook van dat land opsteeg, zoals de rook van een oven. 

 

Wanneer de ongelovigen worden vernietigd na hun opstanding, zal deze gebeurtenis op dezelfde wijze 

worden herinnerd. 

 

Ongelovigen die worden opgewekt om het oordeel onder ogen te zien, worden niet opgewekt in een 

onsterfelijk lichaam. De poel van vuur vernietigt degenen die sterfelijk zijn. Maar degenen die 

onsterfelijk zijn, zoals de duivel, worden uiteindelijk voor eeuwig gemarteld. Openbaring 20 helpt ons het 

eindresultaat van deze beide groepen te begrijpen. 

 

Beginnend in Openbaring 20: 7, zien we hoe de duivel, het beest en de valse profeet in de poel van vuur 

worden geworpen. We worden verteld dat ze op die plaats voor eeuwig worden gepijnigd. 

 

Openbaring 20:7-10 

En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden 

losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde 

bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van 

de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de 

heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. 

En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het 

beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle 

eeuwigheid. 

 

Merk op hoe wordt aangegeven, dat de duivel, het beest en de valse profeet in de poel van vuur worden 

geworpen, waar ze voor eeuwig en altijd worden gepijnigd. Er is geen sprake van een tweede dood. Ze 

kunnen niet sterven, ondanks dat ze zich in de poel van vuur bevinden. 

  



Toch gaat het verder. In Openbaring 20:11 lezen we over de opgewekte ongelovigen, en wanneer ze in de 

poel van vuur worden geworpen, ondergaan ze een tweede dood. 

 

Openbaring 20:11-15 

En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en 

de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en 

groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, 

namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken 

geschreven stond, overeenkomstig hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de 

dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder 

overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur 

geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des 

levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. 

 

Omdat de duivel, het beest en de valse profeet, samen met al degenen die niet in het boek des levens 

staan, in de poel van vuur worden geworpen, nemen velen ten onrechte aan dat ze allemaal hetzelfde lot 

ondergaan, namelijk een eeuwige pijniging. We zien echter dat dit niet het geval is. De duivel, het beest 

en de valse profeet zijn degenen die de eeuwige pijniging ervaren. Ze gaan niet dood. Hun werken zullen 

sterven (1 Johannes 3: 8) maar ze ervaren geen eeuwige dood. Openbaring 20 is echter duidelijk dat de 

opgewekte ongelovigen inderdaad een dood meemaken, en omdat dit de tweede keer is dat ze sterven, 

wordt dit de tweede dood genoemd. Ze zullen voor altijd dood zijn. 

 

Dood en Hades vertegenwoordigen de dood. Wanneer de dood en het dodenrijk in het vuur worden 

geworpen, blijft de metafoor consistent. De realiteit van de dood wordt vernietigd en het eeuwige leven 

heerst voor iedereen die is overgebleven. Degenen die zijn overgebleven zijn wij, de gelovigen, die zijn 

opgewekt en de dood hebben overwonnen. De dood … is nu op niemand meer van toepassing. De dood is 

vernietigd. 

 

Hoewel de mensen niet voor eeuwig zullen worden gemarteld, lijkt het erop dat de duivel en de demonen 

niet aan deze realiteit zullen ontsnappen. Ze schijnen zelfs te weten dat er ooit een tijd van pijniging 

volgt: 

 

Mattheüs 8:28-29 

En toen Hij aan de overkant was gekomen, in het land van de Gergesenen, kwamen twee mensen 

die door demonen bezeten waren, Hem tegemoet; zij kwamen uit de grafspelonken en waren zeer 

gevaarlijk, zodat niemand langs die weg voorbij kon gaan. En zie, zij riepen: Jezus, Zoon van God, 

wat hebben wij met U te maken? Bent U hier gekomen om ons te pijnigen vóór de tijd? 

 

Een andere reeks verzen, die vaak worden verward, kunnen we vinden in 1 Petrus 3 en 1 Petrus 4. 

 

1 Petrus 3:18-20 

Want ook Christus (de Messias) heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, 

voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het 

vlees, maar levend gemaakt door de Geest, door Wie Hij ook, toen Hij heenging, aan de geesten in 

de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in 

Zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin 

weinige – dat is acht – mensen behouden werden door het water heen.  



1 Petrus 4:4-6 

Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid, en zij 

belasteren u. Maar zij zullen rekenschap moeten afleggen aan Hem Die gereedstaat om de levenden 

en de doden te oordelen. Want daartoe is aan de doden het Evangelie verkondigd, opdat zij wel 

geoordeeld werden naar de mens in het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. 

 

We zouden de woorden in 1 Petrus 3:19 en 1 Petrus 4:4-6 willen opvatten als, dat door de stem van 

Noach, dezelfde boodschap van Jesjoea de Messias, of de geest van Jesjoea de Messias werd 

doorgegeven aan zijn generatie, van wie de geesten nu "in de gevangenis" zijn, dat wil zeggen in Hades, 

of in het Hebreeuws, sheol. 

 

Bedenk dat sheol gewoon graf betekent. Het betekent dood zijn, in het graf zijn - veranderd in stof. Zoals 

we eerder aangaven wordt sheol, in de Schrift, ook een gevangenis genoemd. En de enige ontsnapping uit 

de gevangenis van de dood, of sheol, is een opstanding. 

 

Met andere woorden, Petrus zegt niet dat Jesjoea tot hen predikte terwijl ze in de gevangenis zaten. Hij 

zegt dat er ooit tegen hen werd gepredikt, tijdens de dagen van Noach, en ze nu gevangen zitten, wat 

betekent dood zijn in sheol. 

 

Dit is de meest logisch uitleg en is waarschijnlijk de meer natuurlijke uitleg van de passage, zeker in het 

licht van wat Petrus eerder zei over de geest van de Messias, die door de vroegere profeten heen sprak. 

 

1 Petrus 1:10-11 

Naar deze zaligheid hebben de profeten, die geprofeteerd hebben over de genade die aan u 

bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de Geest van 

Christus, Die in hen was, doelde, toen Hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen 

zou, en ook van de heerlijkheid daarna. 

 

We moeten 1 Petrus 4 dan ook begrijpen door de lens van wat Petrus al een paar hoofdstukken eerder in 

een vergelijkbare context heeft gezegd. Onthoud dat de context ertoe doet. 

 

Met betrekking tot 1 Petrus 4: 6, -"aan de doden … verkondigd"- is een verwijzing naar degenen de 

prediking hadden gehoord en sindsdien zijn gestorven. Hij bedoelt niet dat ze de prediking hebben 

gehoord nadat ze waren gestorven. De context suggereert deze uitleg, zoals J. N. D. Kelly uitlegt: 

 

Zij [de christenen] ontvingen wellicht spottende vragen van hun heidense buren en van bezorgde 

mensen onder hen: "Wat is het voordeel dat u christen bent geworden, aangezien u blijkbaar net als 

alle andere mensen sterft?" Het antwoord van de schrijver is dat de prediking van Christus en zijn 

Evangelie aan degenen die sindsdien zijn gestorven, verre van nutteloos was, en precies dit doel 

voor ogen had, dat hoewel ze volgens menselijk inzicht misschien veroordeeld leken te zijn, ze in 

feite zouden kunnen genieten van het eeuwig leven". 

-(Commentaar op de brieven van Petrus en Judas, 175) 

 

We willen daarom zeggen dat het Nieuwe Testament geen enkele tekstuele onderbouwing geeft om te 

beweren dat Jesjoea na Zijn dood tot de geesten heeft gepredikt, die in Hades/Sheol gevangen zaten. 

 

Dus hier is het grote plaatje. Hier is de samenvatting van alles wat we hebben behandeld in de Leven na 

de Dood-serie. 

  



Als we sterven, keren we terug naar stof. De dood, ofwel het veranderen in stof, is het gevolg van de 

zonde, die begon bij Adam en Eva. 

 

Om ergens naar terug te keren, krijgen we weer dezelfde staat als vóórdat we gingen leven. We keren 

terug naar wat we waren voordat de mens bestond. We keren terug tot stof, en JHWH’s geest, die ons het 

leven gaf, keert terug naar Hem. 

 

Als stof waren we ons nergens van bewust noch hadden we enig bewustzijn voordat de mens werd 

geschapen, en JHWH vertelt ons dat we exact naar die toestand terugkeren. Stof is zich nergens van 

bewust. Stof heeft geen zelfbewustzijn. 

 

Dit geldt voor zowel de gelovige als de ongelovige. Adam en Eva bestonden niet vóórdat ze gingen leven, 

en wij ook niet. We keren terug naar wat we eerder waren. Niets. Geen leven. Niet bestaand. We worden 

niet méér dan het stof waarop we lopen … zonder lichaam zijn we ons nergens van bewust. We hebben 

geen bewustzijn. 

 

Het is de zonde die tot deze belofte van de dood heeft geleid. Als oplossing voor de dood, wat inhoudt het 

terugkeren naar stof, wordt ons, de gelovigen, een opstanding ten leven beloofd. Een opstanding is de 

enige oplossing voor de dood. Een opstanding is de enige oplossing om niet voor een onbepaalde tijd 

terug te keren tot stof. Dit is het doel en de reden dat we een opstanding nodig hebben. De opstanding is 

de hoop die we als gelovigen hebben. Zonder een opstanding hebben we geen hoop op eeuwig leven. 

Zonder een opstanding houdt het leven op te bestaan. 

 

De aanstaande opstanding werd mogelijk gemaakt door het offer van Messias Jesjoea, die de gevolgen 

van onze zonde heeft weggenomen door genade te schenken. 

 

Omdat we in de dood geen bewustzijn hebben en ons nergens van bewust zijn, is er daarom geen 

waarneming van tijd, of waarneming van wat dan ook. Als we sterven, is het eerstvolgende wat we 

ervaren, de opwekking tot leven, samen met alle andere gelovigen, bij de eerste opstanding, waarbij we 

verschillende gradaties van beloningen ontvangen. Voor de ongelovigen is het volgende wat zíj ervaren 

ook een opstanding, maar dan voor het oordeel. De ongelovigen moeten ook worden opgewekt om het 

oordeel onder ogen te zien, omdat men een vorm van bewustzijn moet hebben om de beschuldigingen, die 

hen worden voorgelegd, aan te horen en te begrijpen, en om het oordeel te ontvangen wat hierop volgt. 

Dit is de enige reden waarom ongelovigen een opstanding nodig hebben, dat wil zeggen om het oordeel te 

ontvangen middels een eerlijk proces. 

 

Er zal twee keer een opstanding plaatsvinden, gescheiden door een duidelijke Bijbelse profetische periode 

van 1000 jaar. 

 

De eerste opstanding vindt plaats bij de terugkeer van onze Messias Jesjoea. Bij de eerste opstanding 

zullen alle gelovigen die zijn gestorven, weer tot leven worden opgewekt in een nieuw lichaam, en de 

gelovigen die nog in leven zijn zullen ook een nieuw lichaam ontvangen. Dit 'nieuwe lichaam', hoewel 

het schijnbaar nog steeds fysiek van aard is, lijkt anders en beter te zijn dan ons vorige lichaam. Het is 

gemaakt om voor onbepaalde tijd mee te gaan en perfect te functioneren. De aard van ons nieuwe lichaam 

zal alleen de Torah, Gods Wet, of Zijn wil voor de mens, willen houden. 

  



Degenen die deel uitmaken van de eerste opstanding, bij de terugkeer van Jesjoea, zullen bepaalde 

beloningen ontvangen op basis van de manier waarop we ons geloof hebben uitgeleefd. We gaan dan de 

1000-jarige Sjabbatsrust binnen, waarin Jesjoea zal regeren. Veel van onze beloningen in de komende tijd 

zullen worden toegewezen aan de gelovigen die zijn opgewekt, op basis van hoe we de op liefde gerichte 

Torah in dit leven hebben toegepast en onderwezen. Hoe goed heb jij de Torah begrepen en toegepast? 

Hoe goed heb jij die verdedigd en aan anderen onderwezen? Hoe heb jij geholpen en jezelf ingespannen 

om de Torah als gelovige aan de naties te onderwijzen en toe te passen? 

 

We zullen dan in ons opgewekte lichaam naar het beloofde land worden gebracht. 

 

Op het moment van de eerste opstanding zullen er sommigen ongelovigen zijn, die de periode van de 

Grote Verdrukking hebben overleefd, de toorn van JHWH. Hoewel ze geen deel uitmaken van de 

opstanding, zullen ze bestaan uit de "volkeren". 

 

Israël, als het geocentrische Koninkrijk van JHWH op aarde, zal de wereld de Torah van JHWH 

verkondigen en alle volkeren oproepen om hiernaar te luisteren en die te gehoorzamen. Het licht, ofwel 

de Torah, zal uitgaan naar alle volkeren. 

 

Gedurende deze tijd zullen degenen die de Grote Verdrukking en toorn van JHWH hebben overleefd en 

geen deel uitmaakten van de eerste opstanding, vanwege hun gebrek aan geloof, tot geloof komen. 

Hoewel ze nog steeds in hun niet opgestane lichaam voortleven, ofwel geen opstandingslichaam hebben, 

lijkt het erop dat de voordelen van deze periode van 1000 jaar zullen meehelpen om een langer leven 

mogelijk te maken, maar het is nog steeds mogelijk om te sterven. (Jesaja 65:18-25). 

 

Aan het einde van de periode van 1000 jaar, wanneer de tweede en laatste opstanding plaatsvindt, zullen 

er nog steeds twee groepen zijn die nog niet zijn opgestaan. 

 

Groep één bestaat uit al de personen die, door de hele geschiedenis heen, ongelovig zijn gestorven, 

aangezien er tot op dat moment geen ongelovigen zijn opgewekt, maar nu wel worden opgewekt. 

 

Groep twee bestaat uit diegenen die na de eerste opstanding tot geloof zijn gekomen, maar ook zijn 

overleden. Tijdens deze tweede en laatste opstanding zullen degenen die als gelovige zijn gestorven, 

worden opgewekt in een nieuw lichaam. De gelovigen die nog niet gestorven zijn, zullen een nieuw 

opstandingslichaam ontvangen, net als degenen bij de eerste opstanding. 

 

Hoe het voor beide groepen afloopt, in de tweede opstanding, is geheel anders. 

 

De ongelovigen, die door de hele geschiedenis heen zijn gestorven, worden nu opgewekt in de tweede en 

laatste opstanding. Daardoor kunnen ze het oordeel ondergaan. Aan de hand van de beschrijving van het 

Nieuwe Jeruzalem en de profetische patronen die we aantreffen bij de ark van Noach, is wat zich 

vervolgens afspeelt nogal verbazingwekkend. Na 1000 jaar arriveert het Nieuwe Jeruzalem. Alle 

gelovigen, die nu zijn opgestaan, mogen het Nieuwe Jeruzalem binnengaan, als een soort van ark. De 

ongelovigen worden ook opgewekt in de tweede opstanding, maar buiten het Nieuwe Jeruzalem, om het 

oordeel te ondergaan. 

 

Over de ongelovigen wordt het oordeel uitgesproken buiten het Nieuwe Jeruzalem. Er is geween en 

tandengeknars, een wanhopige smeekbede om de veiligheid van het Nieuwe Jeruzalem binnen te mogen 

gaan, maar in plaats daarvan worden ze in de buitenste duisternis geworpen. 

  



Het licht van JHWH overspoelt het Nieuwe Jeruzalem. In onze verheerlijkte en pure opstandingslichaam 

kunnen we het vuur van JHWH’s pure licht weerstaan. Het licht komt voort uit het Nieuwe Jeruzalem en 

verwijdert en vernietigt alle corruptie van de hemel en de aarde die buiten haar is, met een intense hitte. 

Hieronder vallen ook de ongelovigen die werden opgewekt om het oordeel van de eeuwige dood te 

ontvangen. 

 

Dit wordt de tweede dood genoemd. Het is net als de eerste dood, maar er is geen mogelijkheid voor een 

toekomstige opstanding, die je van de dood redt. Alle corruptie van zonde wordt verbrand en verteerd 

door het vuur van JHWH. Het is een zuivering. Hemel en aarde worden vernietigd. 

 

Hemel en aarde worden daarna nieuw gemaakt en voor altijd begint de volmaakt duurzame eeuwigheid. 

 

Hiermee is de kern van de studie van de Leven na de Dood-serie afgesloten. De eventuele 

vervolgafleveringen zullen zich richten op veel gestelde vragen. 

 

 
We hopen dat deze studie tot zegen is geweest, en vergeet niet om alles te blijven onderzoeken! 

 

Sjalom! 

 

Voor meer informatie of andere studies, verwijzen wij je naar onze website www.testeverything.net 

 

EMAIL: Info@119ministries.com (USA); info@119ministries.nl 

FACEBOOK: www.facebook.com/119Ministries; www.facebook.com/119ministriesnederland 

WEBSITE: www.TestEverything.net & www.119ministries.nl 
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